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Hans Kolfschoten 

 

Kolfschoten was een Nederlands politicus. Hij was katholiek minister van 

justitie in het kabinet Schermerhorn-Drees. Daarnaast was hij hier ook 

bestuurder van.  

Na zijn ministerschap kreeg hij het druk: hij werd burgemeester van 

Eindhoven en vond  zijn plaats in de Eerste Kamer. Onder zijn 

burgemeesterschap kwam de door de oorlog zwaar geteisterde stad in de 

steigers te staan in eendrachtige samenwerking van gemeentebestuur en 

de top van Philips. Kolfschoten bevorderde en stimuleerde de materiële 

welvaart van Eindhoven. Sinds Kolfschoten burgemeester geworden was in 

1946, was het aantal industrieterreinen zeer toegenomen en werd er 7,2 

miljoen vierkante meter aan grond gewonnen.  

“Herlevende en stabiele materiële welvaart in een grote, mooie, moderne 

stad met pleinen en plantsoenen, die ons met trots vervult’’ was het 

ideaalbeeld van Eindhoven, vond Kolfschoten.  

Mede dankzij Kolfschoten werd het hoogspoorplan in Eindhoven uitgevoerd 

en werd de infrastructuur van Eindhoven verbeterd. Er kwamen betere 

verkeersverbindingen met de rest van Nederland.  

Daarnaast investeerde Eindhoven onder leiding van burgemeester 

Kolfschoten stevig in het onderwijs, wat blijkt uit de opening van de 

Technische Hogeschool (inmiddels de Tu/e) in 1956. Ook de cultuur had 

baat bij het burgemeesterschap van Kolfschoten: hij had een wezenlijk 

aandeel in het beleid rond het Stedelijk Van Abbemuseum en de 

schouwburg. 

In 1957 verlaat Kolfschoten Eindhoven en wordt burgemeester van Den 

Haag. Bij zijn afscheid word het ereteken uitgereikt. Wethouder Gijzels 

verzekert hem dat Eindhoven hem nooit zal vergeten. In zijn dankwoord 

benadrukt Kolfschoten: “Wij hebben het samen gedaan, Gij en ik, in een 

vruchtbare harmonie.”   
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